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Bijbels kubisme

 ➤ Lees verder op achterzijde 

Por Via Postal

Kenmerkend voor het werk van FELiRe is 
dat we dat samen doen. Al meer dan zestig 
jaar samen met de gemeente van Rijswijk, 
aanvankelijk onder de naam “Spanjewerk”. 
Samen met vele donateurs en bijdragende 
kerken door de jaren heen. Samen met de 
mensen in Spanje, in het bijzonder met ds. 
Ricardo Cerni en zijn zoon Sergio.
Samen met alle heiligen. Dat zijn gelovigen 
van toen en nu, van hier en daar, van alle 
tijden en plaatsen, dichtbij en ver weg. 
Broeders en zusters in geloof, eens in Efeze, 
nu in Nederland, maar ook in Zuid-Amerika.
Efeze? Ja, toen al. In zijn brief aan de ge-
meente van Efeze, schrijft Paulus die prach-
tige zin: “Dan zult u samen met alle heiligen 
in staat zijn de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte te begrijpen, ja de 
liefde van Christus te kennen die alle kennis 
te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult 
raken van de volheid van God” (Ef. 3: 18, 
19). Een prachtig beeld om de volheid van 
God aan te duiden als een kubus.
Dat beeld van een kubus komt later nog een 
keer terug, wanneer Johannes op Patmos als 
de volmaakte volheid het nieuwe Jeruzalem 

als een kubus uit de hemel ziet neerdalen 
(Openb. 21:16).
Uit de gepubliceerde post hebt u kunnen le-
zen met hoeveel enthousiasme en dankbaar-
heid onze boekenpakketten in Zuid-Amerika 
worden ontvangen. Een vast onderdeel van 
de pakketten is het grote standaardwerk 
van Johannes Calvijn, de “Institutie of on-
derwijzing in de christelijke godsdienst”. 
Bovendien ontvangen studenten en voorgan-
gers boeken met uitleg van de Bijbel uit het 
Nederlandstaalgebied vertaald in het Spaans.
Onlangs is de vertaling van het boek 
“Vergeving. De kern van het christelijk ge-
loof” van ds. Henk de Jong afgerond en ligt 
nu bij de drukker om aan de pakketten toe 
te voegen.
Binnenkort gaan verschillende titels in her-
druk. O.A. op veel verzoek van voorgangers 
de Heidelbergse Catechismus in een geheel 
nieuwe versie met Bijbelse verwijzingen om 
de studie te vergemakkelijken. En verder 
“De brief van Jakobus” van ds. C.P. Plooy 
en het Bijbels Dagboek van ds. Pieter L. de 
Jong. Voor volgend jaar staat een herdruk 
van de “institutie” in de planning.

Moge God u veel zegenen, mijn broeders.
Ik schrijf u om u te laten weten dat ik het 
pakket ontving dat u mij op 15 oktober 
stuurde. Vanwege problemen met de 
energievoorziening en met de cycloon 
die ons land teisterde kon ik u niet eer-
der schrijven. Ik ben heel dankbaar voor 
de materialen die u me stuurde. Ik was 
blij verrast daarbij de Institutie van de 
christelijke religie van Calvijn te zien. Ik 
wilde deze boeken graag hebben. Zij zijn 
heel nuttig en goed deze boeken die u mij 
stuurde. Ik zag de titels van nog andere 
boeken die u aanbiedt. Ik zou willen vra-
gen of u mij kunt helpen aan de hier vol-
gende titels: De Jehovagetuigen ontmas-
kerd, De sexuele revolutie, De brieven aan 

Mijn broeder, de boeken zijn aangekomen.
Ik ben heel dankbaar om zulk waardevol 
materiaal te ontvangen voor onze opbouw. 
Dank aan God om deel te mogen zijn van 
deze zegen. Ik kon een lijst zien van boeken 
die u heeft gepubliceerd en als het mogelijk 
is zou ik graag enkele er van willen ontvan-
gen, als het niet te veel moeite is. (Alleen 
de Schrift, De charismatische beweging, De 
Jehovagetuigen ontmaskerd, Het Verbond 
van Genade, De Dordtse Leerregels). Het 
zijn heel interessante boeken en ze zouden 
mij enorm helpen. Als het mogelijk zou 
zijn om op een later moment een gedeelte 
hiervan te ontvangen zou dit een zegen 
zijn. Hoe dan ook wil ik mijn dank herhalen 
dat ik door u ben geholpen. Andere keren 

Terugkijkend op 18 jaar FELiRe-werk dat 
ik met veel plezier heb mogen doen, komt 
daar per 2025 een einde aan. Ik ben blij 
dat ik dat samen met zoveel mensen heb 
kunnen doen. Dankbaar voor de steun die 
u via giften en donaties zoveel jaren hebt 
gegeven. Maar bovenal de zegen die we 
als FELiRe hebben mogen ontvangen om 
studenten, voorgangers en gemeenteleden 
te voorzien van Bijbels studiemateriaal. Zij 
geven de kennis van de liefde van Christus 
door in hun verkondiging van de genade die 
ons in Christus geschonken is. Hoe prach-
tig weergegeven in die kubus uit Efeze 3; 
Bijbels kubisme!
Ik sluit af met een bekend lied:

Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Klaas Mollema, voorzitter FELiRe

Timotheüs, 
Jeremia, 
Sleutel-
woorden van 
het Nieuwe 
Testament 
(2 delen), De 
rechtvaardigen 
in de Bijbel, 
De Geest van 
Pinksteren.

Josue Samuel 
Gonzalez 
Escalona, 
Holguín, Cuba

Josue Samuel Gonzalez Escalona



➤ vervolg van de voorzijde 

Financieel verslag t/m oktober 2024

Voor wat betreft de ontvangsten t/m ok-
tober vertonen de bijgaande cijfers een 
redelijk stabiel beeld in vergelijking tot die 
van voorgaande jaren. Deze inkomsten 
gebruiken wij voornamelijk voor de reguliere 
maandelijkse zending van onze boeken. We 
zijn dankbaar dat de inkomsten die we no-
dig hebben voor ons werk zo’n gelijkmatig 
beeld geven. 

Daarnaast is er ook geld nodig voor de 
heruitgaven die voor komende maanden 
gepland staan. Deze kosten kunnen we voor 
een belangrijk deel voldoen vanuit onze re-
serves. In het stuk van onze voorzitter Klaas 
Mollema op de voorkant van deze FELiRe 
Nieuws heeft u kunnen lezen welke titels er 
bij de drukker liggen en welke binnenkort 
voor een herdruk in aanmerking komen.

Voor uw financiële steun en gebeden in het 
afgelopen jaar willen wij u hartelijk danken. 
Blijft u vooral geven, zodat de verzending 
van onze boeken doorgang kan blijven vin-
den.
Ik wens u ook ditmaal een gezegende Kerst 
toe.

Gerald van Petersen, Penningmeester 

heb ik u al laten weten hoe weinig en soms 
helemaal geen hulp wij krijgen om literatuur 
te ontvangen van andere broeders vanwege 
de situatie in dit land. Ik hoop dat met Gods 
hulp dit zal verbeteren. 
Een broederlijke groet aan mijn broeder 
Sergio Cerni Estrada.
Genade en vrede. 

Dani Juan Molina Baile, Holguín, Cuba

Een liefhebbend hallo voor mijn broeders. Ik 
ben heel gelukkig het pakket te hebben ont-
vangen dat jullie mij gestuurd hebben. Het 
zijn geweldige boeken, ik ben er compleet 
van overtuigd dat het mijn geloof veel zal 
versterken. Dank voor de inspanningen die 
jullie realiseren. Moge de Heer doorgaan jul-
lie te leiden in alles. Groeten vanaf afstand. 

David Valdez David ValdezDani Juan Molina Baile


